Vertelling 8-12 jaar

Jezus en zijn woorden

‘Waar gaan we naartoe, denk je?’, vraagt Petrus aan Jakobus. Allebei hebben ze hun
netten achtergelaten en zijn ze met Jezus meegegaan toen hij ze riep. Samen met nog
meer leerlingen lopen ze met Jezus mee. Maar wat er precies gaat gebeuren, weten

ze niet.

Ze komen in de synagoge. Daar komen mensen samen om te praten over de woorden
van God. Jezus gaat tussen de mensen staan en praat met ze mee. Hij vertelt ook

over de woorden van God. Petrus ziet dat de mensen elkaar aanstoten. Ze zien dat de
mensen naar Jezus wijzen en heel goed luisteren. Ze kijken verwonderd en lachen.
‘Die Jezus vertelt het net even anders, ik word er helemaal blij van’, hoort Petrus
iemand zeggen.

Petrus zegt: ‘Jakobus, hoor je dat? De mensen zijn verrast door de woorden van Jezus,
net als wij!’

Opeens klinkt er een stem. ‘Wat hebben wij met jou te maken Jezus! Jij met jouw
mooie woorden. Je wilt ons alleen maar kapot maken! Ik weet heus wel dat jij van God
komt’ Petrus ziet een man staan. De man kijkt raar uit zijn ogen. Het lijkt wel of hij
zichzelf niet is. Dat klopt, weet Petrus. Deze man is bezeten. Hij heeft stemmen in zijn
hoofd die niet van hem zijn en er lijkt niets aan te doen.

De mensen doen een stap achteruit voor de man. Jezus doet een stap naar voren. Hij
zegt: ‘Wees stil en ga weg van deze man!’ De man schudt heen en weer. Dan klinkt er
een schreeuw en wordt de man rustig. De stemmen in zijn hoofd zijn weg.
Petrus zegt tegen Jakobus: ‘Kijk nou toch, Jezus kan zelfs bezeten mensen helpen!’ De
mensen om hen heen zijn ook verbaasd. ‘Wat is dit allemaal?’ zeggen ze tegen elkaar.
Jezus vertelt een nieuw verhaal. Zelfs de kwade stemmen luisteren naar hem.’
De mensen vertellen iedereen over Jezus en zijn woorden en Petrus en Jakobus lopen
met Jezus mee.
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8-10 jaar

P Gesprek: Stel dat jij, net als Petrus,
met Jezus meeloopt en je maakt mee
wat in het verhaal verteld wordt, wat

zou je Jezus dan willen zeggen en vragen?

Spel: Muziek maak je met instrumenten,

maar kun je ook maken met alledaagse

gebruiksvoorwerpen. Laat de kinderen
op zoek gaan naar voorwerpen in de ruimte
waar ze ‘een ander geluid’ mee kunnen maken.
De andere kinderen doen hun ogen dicht en
luisteren. Wat horen ze?

Creatief: Jezus doet alles net even

anders. Misschien ken jij ook iemand

die de dingen net even anders doet.
Misschien in wat diegene zegt, draagt of
maakt. Kun je een voorbeeld bedenken? Maak
een collage bij deze persoon en schrijf erbij
wat diegene zo bijzonder maakt.

11-12 jaar

Gesprek: De mensen bij de synagoge
e zeggen dat de woorden van Jezus net

anders klinken dan wat ze gewend
zijn. Wat maakt precies het verschil denk je?
Soms is het ook de toon waarop je iets zegt.
Probeer maar eens een aantal zinnen (‘pak
aan’, kom hier’) op een verschillende manier
te zeggen. Hoe komt het over?

Schrijven: Jezus spreekt

krachtige woorden tegen de

bezeten man. Ook vertelt hij
op een nieuwe manier de woorden van God.
Welke krachtige woorden vind jij passen bij de
boodschap van God? Schrijf ze op spandoeken
en hang ze op in de ruimte.



